INFORMATIE OORLOGSMONUMENT TE WASSENAAR
Op 4 meivindt in ons land de nationale dodenherdenking plaats:

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen — burgers en militairen —
die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of
vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties.”

Ook in Wassenaar worden elk jaar op 4 mei bij het Oorlogsmonument aan de
Schouwweg deze slachtoffers herdacht.

Het Oorlogsmonument aan de Schouwweg
Aan de Schouwweg toont het toegangshek de tekst: Voor hen die vielen.




Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift:
Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen.
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Tegen de achterwand van de ommuring waren deze twee plaquettes met namen
aangebracht. Op kleine zwarte schildjes stonden de namen van H.W. Bos en
H.H. Levy vermeld; beiden inwoners van Wassenaar kwamen om bij de strijd in
voormalig Nederlands-Indié.

Oorlogsbegraafplaats Het Lange Duin

Het monument staat nabij de plaats, waar — aan de overkant van de Schouwweg - vanaf
het begin van de Tweede Wereldoorlog zich de Oorlogsbegraafplaats Het Lange Duin
bevond. Daar werden in de meidagen van 1940 in Wassenaar gesneuvelde Nederlandse
en Duitse militairen begraven, maar ook burgerslachtoffers uit de begindagen van de
oorlog. Later volgden aangespoelde en neergestorte buitenlandse militairen. Na het
einde van de oorlog werden veel van de op de Waalsdorpervlakte (gemeente
Wassenaar) gefusilleerde verzetsstrijders overgebracht naar de Oorlogsbegraafplaats
het Lange Duin. In de loop der jaren kreeg een aantal slachtoffers op andere
begraafplaatsen hun definitieve rustplaats; op het Lange Duin resteerden 60 graven.



In 1982 werd de Oorlogsbegraafplaats het Lange Duin opgeheven: de 17 gesneuvelde
militairen werden door de Oorlogsgravenstichting overgebracht naar het Militair Ereveld
De Grebbeberg. Naar het Nationaal Ereveld te Loenen gingen de 16 verzetsstrijders en
de 27 die niet geidentificeerd konden worden. Alle graven werden op de erevelden
voorzien van een grafsteen. Het in 1952 op Het Lange Duin onthulde monument van
beeldhouwer Joop M. Veldheer werd overgebracht naar een nieuwe locatie aan de
Schouwweg. De namen van hen, die in 1982 werden overgebracht, stonden tot 2025 ter
herinnering op de plaquettes bij het Oorlogsmonument. Inmiddels is er een volledig
overzicht van Wassenaarse oorlogsslachtoffers.

Hetin 1952 op Het Lange Duin onthulde monument van beeldhouwer Joop M. Veldheer
werd overgebracht naar een nieuwe locatie aan de Schouwweg. Ook het toegangshek
werd naar die nieuwe locatie overgebracht.

Namenlijst

Op initiatief van de Gemeente Wassenaar en in samenwerking met de Historische
Vereniging Oud Wassenaer is een Namenlijst van Wassenaarse oorlogsslachtoffers
samengesteld die in 2016 werd gepubliceerd. In 2020 werden deze nhamen ingeschreven
in een Ereboek, dat zich in Raadhuis De Paauw bevindt.

Oorlogsslachtoffers, de getallen
De Tweede Wereldoorlog heeft aan tenminste 200 Wassenaarders het leven gekost:
13 Wassenaarders in militaire dienst
36 Wassenaarders in het verzet
97 Holocaust
31 Wassenaarders, slachtoffer van beschietingen, bombardementen, en zo
meer, in Wassenaar
25 Wassenaarders, slachtoffer van dwangarbeid, concentratieckampen,
elders, en zo meer
De aantallen slachtoffers van de Hongerwinter in Wassenaar zijn niet bekend.

In de Gemeente Wassenaar zijn daarenboven niet-Wassenaarders omgekomen, zoals:
63 Militairen in de Meidagen van 1940
2 Holocaust
25 Slachtoffers van beschietingen, bombardementen, en zo meer, in
Wassenaar

Daarnaast zijn ongeveer 250 Verzetsstrijders geéxecuteerd op de Waalsdorpervlakte.
In de Gemeente Wassenaar zijn ook geallieerde militairen gesneuveld en aangespoeld.
Over Duitse gesneuvelden in de gemeente Wassenaar zijn geen betrouwbare gegevens
beschikbaar.

Tijdens de strijd in Nederlands-Indié (1945-1950) verloren drie inwoners van Wassenaar
het leven.



